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De psychiater van morgen

Maurits Nijs

In De psychiater van morgen onder-
zoekt psychiater Maurits Nijs de iden-
titeit en de toekomst van het psychi-
atrisch vak. Hij stelt de vraag wat de 
psychiater nog uniek maakt in een 
tijd waarin taken verschuiven naar 
andere beroepsgroepen en waarin 
biologische, psychologische en sociale 
verklaringsmodellen voortdurend met 
elkaar concurreren.
Het boek is geschreven als reflectief 
essay, gericht op psychiaters, psy-
chiaters in opleiding en anderen die 
nadenken over de positie van de psy-
chiatrie binnen de geestelijke gezond-
heidszorg. Nijs wil hiermee aanzetten 
tot heroriëntatie: hoe kan het vak zich 

opnieuw profileren zon-
der te vervallen in een-
zijdig biologisch of puur 
psychotherapeutisch 
denken?
In negen compacte 
hoofdstukken bespreekt 
Nijs de historische ont-
wikkeling van het vak, de 
veranderende rol van de 
psychiater en de nood-
zaak van een hernieuwde 
balans tussen medische 
kennis en menselijke 
betrokkenheid. Hij stelt 
dat psychiatrie geen lou-
tere hersenwetenschap 
is, maar een hybride dis-
cipline die de complexi-
teit van menselijk lijden 
alleen recht kan doen 
door het biologische, 
psychologische en exis-
tentiële te verbinden.
Het boek slaagt goed in 

zijn doel: het biedt geen pasklare ant-
woorden, maar zet de lezer aan tot 
nadenken over de kern van het vak 
en de eigen beroepsidentiteit. Nijs’ 
betoog is zorgvuldig opgebouwd en 
helder geschreven, met een toon die 
zowel kritisch als constructief is.
Zijn brede blik – filosofisch, medisch, 
antropologisch – maakt het boek rijk 
aan perspectieven. Minder sterk is 
dat de argumentatie soms abstract 
blijft; concrete voorbeelden uit de 
klinische praktijk ontbreken groten-
deels. Daardoor spreekt het boek 
vooral de reflectieve lezer aan, minder 
de clinicus die zoekt naar toepasbare 
handvatten.

Zelf ervoer ik dit boek als een belang-
rijke en actuele bijdrage aan de dis-
cussie over de toekomst van het vak. 
Nijs nodigt uit tot zelfonderzoek en 
herbezinning, zonder te vervallen in 
nostalgie of simplificatie. Een aanra-
der voor iedereen die nadenkt over 
wat psychiatrie wás, ís en vooral: wat 
ze nog kan worden.
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