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Voorleesverhaal

Raar haar

Ishana kijkt een filmpje op haar tablet, als haar moeder roept.

‘We gaan!’

‘Yes! Naar de kapper.’ Ishana springt op. ‘Gaan we met de auto of op de 

fiets?’

‘We gaan lopend.’

‘Nee, dat is toch veel te ver?’

Mama lacht. ‘Er is een nieuwe kapsalon in de stad. Vlakbij. Nog geen 

twee minuten lopen! We … wacht … mijn telefoon trilt …‘

Ishana ploft terug op de bank. Als haar moeder met iemand belt, duurt 

dat altijd heel lang. 

‘Ja?’ roept mama in haar telefoon. ‘Nee, dat meen je niet!’ Mama’s 

wenkbrauwen fronsen. ‘En je weet zeker dat jij niets hebt? Alleen 

glasschade … aha … een troep … ja, dat snap ik. Wacht, ik spring nu op 

de fiets en kom eraan. Tot zo!’

‘Wie was dat?’ vraagt Ishana.

‘Oma!’ zegt mama. ‘Ze heeft met de stofzuigerslang een ruit ingetikt. 

Overal ligt glas. Ze was helemaal in paniek. Je kent oma. Ik ga er 

meteen heen.’

Ishana zucht. ‘Maar we zouden toch naar die nieuwe kapper gaan?’ Ze 

had zich net zo verheugd op een nieuw kapsel.

‘Je kunt wel alleen. De straat uit en dan rechts. Net voorbij het 

wijkcentrum. Het kan niet missen.’ Mama loopt naar de keukenla en 

pakt er geld uit.

‘Neem ook de sleutel mee, want ik weet niet hoe laat ik precies weer 

thuis ben. Ik moet regelen dat iemand de ruit maakt.’

Mama geeft Ishana een kus. ‘Tot straks.’

De kapsalon is inderdaad niet ver. Als Ishana de deur opendoet, rinkelt 

een belletje. Er komt een man met een schort naar haar toe.

‘Hoi, wil je geknipt worden?’ vraagt hij.

‘Graag,’ antwoordt Ishana.
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‘Ga maar in deze stoel zitten,’ zegt de kapper.

Ishana gaat zitten en dan ziet ze het pas. Er hangt geen spiegel aan 

de muur. Ze kijkt om zich heen. In de hele kapsalon is geen spiegel 

te bekennen. Ondertussen is de kapper begonnen met kammen en 

knippen. Ishana voelt zijn handen steeds snel over haar hoofdhuid 

gaan. Wat doet hij toch allemaal?

‘Zo, klaar!’

Snel rekent Ishana af en dan holt ze naar huis. Binnen gaat ze meteen 

naar de badkamer. Ze houdt haar adem in als ze de deur opendoet en 

naar de spiegel loopt. Nu zal ze zien hoe ze eruitziet. O nee! Wat een 

raar haar! Naar deze kapper gaat ze nooit meer!
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