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Voorwoord 
bij de tweede editie

De eerste editie van dit boek verscheen in 2012. Het ontstond 
vanuit een suggestie van uitgever Henk Hoeks, werd voorbereid 
in colleges die ik over het onderwerp gaf in Nijmegen, Leuven 
en Stellenbosch, en kon worden uitgewerkt tijdens een verblijf 
aan het nias  (Netherlands Institute of Advanced Study) van 
de knaw. De verschijning van het boek was niet het einde van 
mijn interesse in het onderwerp. Een conferentie in 2015 over  
de vraag of een overwinning van het nihilisme mogelijk is en 
waarin die eventueel zou kunnen bestaan gaf aanleiding tot  
een verdere verduidelijking en aanscherping van mijn inter-
pretatie. Nadat het boek drie drukken had beleefd bij uitgeverij 
Vantilt en er een herziene editie was verschenen in Engelse ver-
taling bij Cambridge Scholars Publishing (2018), stelde uitge-
verij Boom voor om ook een nieuwe Nederlandse editie voor te 
bereiden waarin de resultaten van het voortgaande onderzoek, 
de commentaren op mijn interpretatie en mijn reactie daar-
op zouden zijn verwerkt. Het voorliggende boek is het resul- 
taat.
	 Er is nauwelijks iets verdwenen van wat in de eerste editie 
stond, maar er is wel het nodige bijgesteld en bij gekomen. Bij-
stellingen zijn pogingen om duidelijker uit te leggen wat in de 
eerdere versie misschien ál te gecomprimeerd was geformu-
leerd. Ik probeerde ook in de eerste editie al recht te doen aan zo-
veel mogelijk, zo niet alle belangrijke teksten waarin Nietzsche 
over nihilisme en aanverwante zaken spreekt. Anders dan toen, 
zijn nu de teksten die ik het meest gebruik niet al in het eerste 
hoofdstuk afgedrukt, maar pas na de inleidende hoofdstukken 
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en onmiddellijk voorafgaand aan mijn interpretatie van die tek-
sten in hoofdstuk v. De vele en niet altijd duidelijk samenhan-
gende manieren waarop Nietzsche zijn termen gebruikt, zorg-
den in de eerste editie soms voor bijna onontwarbare passages. 
In deze nieuwe editie bewaar ik enerzijds het karakter van het 
boek als een onderzoeksverslag; alleen zo kan immers de mislei-
dende illusie vermeden worden dat er in Nietzsche een heldere 
theorie van het nihilisme te vinden zou zijn. Anderzijds hoop ik 
nu duidelijker te hebben gemaakt hoe de verschillende manie-
ren waarop Nietzsche van nihilisme spreekt, begrepen kunnen 
worden als betrekking hebbend op verschillende stadia in een 
historische ontwikkeling van het nihilisme en op verschillende 
gedaanten die het daarin kan aannemen. 
	 De grotere aanvullingen hebben met name betrekking op twee 
zaken. Ten eerste heb ik waar nuttig en mogelijk recentere lite-
ratuur over het onderwerp vermeld en besteed ik nu in het alge-
meen meer aandacht aan de Engelstalige receptie van Nietzsches 
gedachten over het nihilisme. Ten tweede ga ik in op een aan-
tal van de commentaren die mijn interpretatie heeft uitgelokt. 
Beide hebben iets gemeen. Ik heb de indruk gekregen dat zowel 
in de receptie van Nietzsches denken als in de reacties op mijn 
interpretatie van wat hij over het nihilisme naar voren brengt, 
steeds de vraag centraal staat naar wat er voorbij het nihilisme 
is of mogelijk is. En ik vrees dat die vraag Nietzsches diagnose te 
weinig ernstig neemt. Wat in de literatuur over een overwinning 
van het nihilisme wordt gezegd zou wel eens een dubbelzinnig 
symptoom kunnen zijn van wat ik met de ondertitel van het boek 
wilde zeggen: het nihilisme vormt een dreiging die ons minder 
lijkt te deren dan ze volgens Nietzsche verdient. Spreken over 
een overwinning van het nihilisme neemt weliswaar enerzijds de 
dreiging voldoende serieus om eraan te willen ontkomen, maar 
suggereert anderzijds dat die opgave gemakkelijker te realiseren 
is dan volgens Nietzsche het geval is.

Bij gelegenheid van mijn benoeming tot ‘denker des vaderlands’ 
in april 2021 verscheen het interview-boek Het wonder van bete-
kenis. De titel was mijn antwoord op de eerste vraag die me werd 
voorgelegd: welke thematiek ik centraal wilde stellen in mijn pe-
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riode van dit ambassadeurschap van de filosofie. Voor mij was 
van meet af aan duidelijk dat het zou moeten gaan over waar het 
in de filosofie om draait: dat wonderlijke gegeven dat voor men-
sen de werkelijkheid altijd als een betekenis-geheel verschijnt, 
dat wij altijd betekenis zien, horen, voelen, ruiken, ervaren. 
Maar zoals Marc van Dijk, de journalist die dat boek schreef, mij 
steeds bleef vragen: is dat niet in strijd met mijn interesse voor 
Nietzsches denken en met name voor de thematiek van het nihi-
lisme? Duidt dat nihilisme immers niet precies op de ondermij-
ning van die betekenis-wereld? 
	 Mijn antwoord is tweeledig. Enerzijds is er nauwelijks een au-
teur die meer dan Nietzsche laat zien hoe de werkelijkheid voor 
ons altijd een geheel van interpretaties is, en dus een creatie van 
betekenis: ‘Thatsachen giebt es nicht, nur Interpretationen’ (nf 
7[60] 12.315). Anderzijds wijst hij echter radicaler dan enig ande-
re auteur op de grondeloosheid van die interpretaties en dus de 
onzekerheid van de betekenis. Zou dat laatste, voor iemand die 
de notie ‘betekenis’ centraal wil stellen, een reden moeten zijn 
om zich niet met Nietzsches denken in te laten? Integendeel. 
Zijn denken vormt juist een blijvende uitdaging en sparringpart-
ner voor wie zich engageert met de opgave van de filosofie: de 
wereld van betekenis te beschrijven, of grootser uitgedrukt: ‘de 
fenomenen te redden’. Ik herhaal daarom wat ik schreef in het 
voorwoord bij de eerste editie van dit boek:

Als het goed is, schrijft een auteur over wat hem bezighoudt, wat 
zich aan hem opdringt. Sommige mensen kunnen het niet nala-
ten zich te begeven in de omgeving die voor hen gevaarlijk is. Zo-
als het moeilijk is niet met je tong langs de beschadigde kies te 
gaan, waardoor je steeds de pijn weer voelt; zoals afgronden en 
ophaalbruggen een angstige verleidingskracht kunnen hebben, 
zo kan een onderwerp voor een auteur juist door het gevaarlijke 
ervan onweerstaanbaar worden.
	 Maar een auteur moet ook altijd wantrouwig zijn jegens dat 
wat hij schrijft en waarover hij schrijft. Wat hem bezighoudt, zou 
heel goed datgene kunnen zijn wat hem zorgen baart, veront-
rust, angst inboezemt. En wat hij erover schrijft is dus mogelij-
kerwijs een poging om het gevaar te bezweren, het onder woor-
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den te begraven of minstens zozeer toe te eigenen dat het aan 
verontrustende werking inboet. 
	 Het nihilisme is een ideaal onderwerp voor auteurs die beide 
neigingen kennen. De lezer is dus gewaarschuwd.

Nijmegen, december 2021


