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‘O zeker, er zullen in onderdeelen fouten begaan zijn in onzen strijd, want niets menschelijks 
is ons vreemd. Maar de groote lijn was en is kaarsrecht, zuiver en eerlijk. Wij behoeven den 
geschiedschrijver niet te vreezen.’
Toespraak nsb-leider Anton Mussert, ‘Twee werelden botsen’, 29 mei 1939 

‘Het fascisme is niet gebonden aan grenzen, het is een universeel verschijnsel op dit oogenblik. 
(…) Het zit in de lucht en Mussert haalt het uit de lucht. Het is de nieuwe lente, het nieuwe geluid 
en men houdt het niet tegen.’
Toespraak nsb-propagandist Emanuel Reeser, 10 maart 1936

‘Dat niettemin de nsb door de jaren heen toch iets ànders is gebleven dan eenvoudig een politieke 
partij, dankte zij wel voornamelijk aan haar kern èn aan de omstandigheid, dat het vrijwel 
niemand materieel voordeel kon brengen zich bij de nsb aan te sluiten en daarmee voorgoed in zijn 
kring – van welke aard die dan ook mocht zijn: zijn familie, zijn buurtgenoten, zijn belangrijkste 
relaties – te worden getekend. Of zo’n lid nu laarzen en een koppelriem droeg of zijn insigne onder 
de lapel van zijn jas stak, deed er niet zoveel toe. Eenmaal met de vinger op hem gewezen (…) 
werd hij zonder meer voor “Hitlerknecht” aangezien, voor iemand die de “horde” voorstond en 
het “geweld” zedelijk verantwoord achtte. Wanneer men hem om allerlei redenen niet verstiet, 
beschouwde men hem op zijn best als goedgelovig slachtoffer van brutale ònnederlandse machten.’
George Kettmann, voormalig redacteur Volk en Vaderland, Strafgevangenis Scheveningen 1953

‘Het nationaal-socialisme kent geen compromis. Voor ons is er alleen volledige overwinning of 
ondergang.’
Volk en Vaderland, 23 april 1937
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15Inleiding: een grenzeloze eindstrijd 

Het begin van een nieuw tijdperk 

Het jaar 1936 gold binnen de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) als het begin 
van een nieuw tijdperk in de heroïsche strijd om een herboren Nederland en een 
‘nieuw Europa’. Het gedenkboek Voor Volk en Vaderland uit 1941 besteedde dan ook 
ruimschoots aandacht aan dit historische jaar: 

Slechts weinig volksgenooten, die het jaar 1936 in den strijd der Nationaal-So-
cialistische Beweging hebben mee-beleefd, zullen op het oogenblik zelve een 
besef hebben gehad van het groote belang dat dit jaar voor de toekomst van 
hun Volk zou hebben.1

In de gecanoniseerde geschiedschrijving van de nsb vormde 1936 een kanteljaar. Het 
tijdperk van het ‘gemakkelijke nationaal-socialisme’ was voorbij. De ‘hoera-fascis-
ten’ – politieke gelukszoekers die om een veelvoud aan weinig verheffende redenen 
hun heil bij de beweging hadden gezocht – dropen af. De nsb-leiding stond voor een 
geweldige taak. De overgebleven leden moesten worden opgevoed tot een harde kern 
van toegewijde strijders voor het ware nationaalsocialisme. Een andere verandering 
was volgens Voor Volk en Vaderland gelegen in de ideologische oriëntatie van de 
beweging. Vanaf 1936 presenteerde de beweging van ir. A.A. Mussert zich meer dan 
tevoren als exponent van een Europese, fascistische revolutie. De katalysator voor 
deze ontwikkeling was Musserts onvoorwaardelijke verdediging van Mussolini’s ver-
overingsoorlog tegen Abessinië (het huidige Ethiopië), die plaatsvond tussen 3 okto-
ber 1935 en 7 mei 1936.2 De nsb had daarmee – Voor Volk en Vaderland citerend – de 
‘lotsverbondenheid met den strijd van de nieuwe Europeesche ordening’ aanvaard.3

Al vanaf de oprichting op 14 december 1931 beschouwde Mussert zijn beweging 
als representant van een stroming die niet ophield aan de grenzen van ons land. Het 

NSB-boek 3.indd   15 01-04-21   12:40



16

‘Nederlandsche nationaal-socialisme’ van de nsb was bedoeld als een eigen nationa-
le variant van het generieke verschijnsel fascisme, zoals ook het Italiaanse fascismo 
en het Duitse Nationalsozialismus dat waren. Op een bijeenkomst in oktober 1932 
verwees Mussert naar Benito Mussolini, die kort daarvoor had verklaard dat binnen 
tien jaar heel Europa fascistisch zou zijn. ‘Daartoe zullen wij ons deel bijdragen’, ver-
zekerde hij.4 De nsb-leider hield woord. Altijd bleef hij het ideaal van een verenigd 
fascistisch Europa trouw.5 Nederland moest niet opgaan in één Europees rijk, maar 
onderdeel uitmaken van een West-Europese statenbond die als eensgezind, machtig 
blok een vuist zou maken tegen het oprukkende communisme.6 Een dergelijk bond-
genootschap was in Musserts ogen ook de enige mogelijkheid om de wereldwijde he-
gemonie van het ‘blanke ras’ tegenover het opkomende ‘gele ras’ te handhaven. Deze 
zienswijze tekent zijn sterke koloniale oriëntatie: Japan vormde de grootste bedrei-
ging voor het Nederlandse imperium. Gemakshalve, om het vijandbeeld eenduidig 
te houden, schaarde hij de Russen ook onder het ‘gele’ ras.7 

De boodschap van de nsb-leider dat de geschiedenis zich op een keerpunt bevond, 
was allerminst denkbeeldig. Halverwege de jaren dertig was op veel plaatsen in Euro-
pa de democratie in het defensief gedrongen of verslagen. Historicus Mark Mazower 
wijst erop dat, met uitzondering van de noordelijke randgebieden, in het grootste deel 
van Europa het liberalisme ‘vermoeid’ leek.8 De vijanden van de liberale democratie 
waren uiteenlopend. Terwijl zich in Italië en Duitsland fascistische regimes hadden 
gevestigd, waren het in Centraal- en Oost-Europa voornamelijk autoritaire regimes 
van conservatieve nationalisten die de democratie hadden verdrongen. Zij steunden 
op de traditionele elites en hun verhouding tot fascisten in eigen land was dikwijls 
gespannen of zelfs openlijk vijandig. In Frankrijk en Spanje leek in de eerste maanden 
van 1936 het gevaar van de linkerzijde te komen. Een Volksfront van socialistische par-
tijen, radicale liberalen en communisten kwam tot stand. Velen vreesden dat de door 
Moskou gepropageerde Volksfrontpolitiek tegen ‘fascisme en reactie’ in werkelijkheid 
diende om het pad te effenen voor communistische machtsovernames.9

Europa smeulde aan het begin van 1936. Mussolini’s expansieoorlog tegen Abessi-
nië veroorzaakte een verwijdering tussen enerzijds Italië en anderzijds Groot-Brittan-
nië en Frankrijk. De verstoorde betrekkingen maakten een toenadering tussen Italië 
en nazi-Duitsland mogelijk. De Volkenbond veroordeelde het optreden van het oor-
logszuchtige lid Italië, maar dit leidde niet tot serieuze gevolgen voor de agressor. Voor 
velen was dit het zoveelste bewijs dat de Volkenbond inmiddels tot een tandeloze tijger 
was verworden.10 Het stelsel van ‘collectieve veiligheid’ brokkelde af. Wat overbleef, was 
een Europa waarin de politieke machtsverhoudingen ingrijpend aan het verschuiven 
waren. Het continent was een open speelveld waar democratische én autoritaire staten 
weerstand moesten bieden tegen de twee totalitaire dreigingen die ieder een eigen revo-
lutie predikten: het communisme en het fascisme. De uitkomst was ongewis.

Mussert betichtte iedereen die de territoriale expansie van Italië bekritiseerde 
van medeplichtigheid aan ‘een misdaad tegenover Europa, ja tegenover het geheele 
blanke ras’. Met zijn openlijke steunbetuiging aan Mussolini op de landdag van zijn 
beweging in oktober 1935 ging de nsb-leider lijnrecht in tegen de opvattingen van de 
Nederlandse regering en het grootste deel van de bevolking.11 Voor Volk en Vaderland 
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markeerde dit moment als ‘een der belangrijkste punten in de geschiedenis van het 
‘Nederlandsche nationaal-socialisme’:

Hier immers werd de gelegenheid gevonden, om openlijk een plaats te kiezen 
in het stelsel der tegenstelling dat Europa zou gaan beheerschen, en dat slechts 
het voorspel zou blijken te zijn van den strijd op leven en dood om den opgang 
of den ondergang van ons werelddeel.12

Een periode van radicalisering en marginalisering, zo classificeert de historiografie 
de ontwikkeling van de nsb in de laatste jaren voor de oorlog. Abessinië was een 
voorbode op wat komen ging: de beweging verloor in het eerste kwartaal van 1936 een 
paar duizend leden door de uitspraken van de Leider.13 De ideologische metamorfose 
in de jaren dertig van een organisatie die zich voornamelijk baseerde op de beginse-
len van het Italiaanse fascisme tot een Nederlandse nazipartij heeft vooral aandacht 
gekregen van historicus Ronald Havenaar.14 Over het steeds radicalere optreden van 
de nsb in deze periode schreven onder meer Loe de Jong, Antonius Anne de Jonge 
en Piet van den Dungen.15 

Mussert is lange tijd geportretteerd als een ‘kleur- en fantasieloze burgerman’ 
die zich gematigder betoonde dan menig partijgenoot, wars was van antisemitisme 
en doorgaans passief toekeek hoe anderen het initiatief naar zich toetrokken.16 Het 
boek Mussert & Co van Tessel Pollmann toonde een andere Mussert: een onaan-
gename streber die zichzelf op schaamteloze wijze verrijkte. Aan zijn ideologische 
drijfveren en het onbetwistbare idealisme van de nsb-leider besteedde zij nauwelijks 
aandacht.17 

Het hardnekkige beeld van de nsb als een relatief gematigde, pseudonationaalso-
cialistische partij is recentelijk genuanceerd door de casestudie van Gertjan Broek 
over weerkorpsen in Amsterdam.18 Hij beschrijft op inzichtelijke wijze de prominente 
rol van geweld binnen de beweging. Het proefschrift van Bas Kromhout over Henk 
Feldmeijer, de dissertatie van Benien van Berkel over Tobie Goedewaagen en het 
boek van Roel van Duijn over jonkvrouw Julia Op ten Noort bieden inzicht in de 
aantrekkingskracht die het nationaalsocialisme uitoefende op sommige tijdgenoten.19

Er zijn twee aspecten die tot op heden onderbelicht zijn gebleven in de historio-
grafie van de vooroorlogse nsb: het internationale krachtenspel waarbinnen Musserts 
beweging opereerde en het feit dat zij zichzelf op basis van ideologische verwantschap 
beschouwde als representant van een internationale revolutionaire beweging. Beide 
aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bieden een geschikt kader om 
de radicalisering van de nsb nader te duiden. Ze lopen daarom als een rode draad 
door dit boek.

Een revolutionaire ideologie 

De stelling dat het fascisme geen ideologie had of louter een negatieve anti-ideologie 
die in zijn kern nihilistisch was, is al enige tijd aan erosie onderhevig. De gerenom-
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