
5

Het licht is fel. Het is heet.

Het is zo fel dat ik bijna niks kan zien.

De jongens van de band staan achter me.

Het is zover!

Dit is onze grote kans!
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Ik kijk over de hoofden heen.

Ik zoek naar dat ene meisje.

Het meisje met het rode

haar.

Het meisje van een grote

platenmaatschappij.

6

Ze moet er zijn.
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7
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Ik draai me om naar de band.

8

One, 

two,

three...
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9

Ik begin te zingen.

We klinken fantastisch.

Dit is mijn favoriete nummer.

Het nummer waarmee het 

allemaal begon.
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10

In het begin waren het alleen Alex en ik.

Hij was nieuw in onze klas.

Op een dag raakten we aan de praat.

We kletsten over muziek.

Alex

Peter

05271CTP-scout-5TH-6.0_NL  2/1/10  10:22 PM  Page 10



Alex en ik houden van dezelfde muziek.

We houden van R&B.

We houden van jaren zestig-muziek.

Alex houdt van The Doors.

Ik houd van Pink Floyd.

En we kwamen erachter dat we allebei

zelf ook muziek maakten.
11
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